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Michael Kühnen 
  

De tweede revolutie 
Deel I: Geloof en strijd 

  
Deel 7 

  
  

Maar dit alles is geen doel op zich, net zo min als de SNE een organisatie is.     
    
Het dient om het bestaan van een ondergrondse nazi-organisatie - de NSDAP/AO - 
bekend te maken, om de kwestie van het naziverbod in de publieke belangstelling 
te brengen en om het nationaalsocialisme als een denkbaar alternatief te 
presenteren.Wie deze taken met succes oplost, wordt de kristallisatiekern van de 
Duitse vrijheidsbeweging, de natuurlijke aanvulling op de sterkste ondergrondse 
kracht, de NSDAP/AO. Op het gebied van het juridisch-politieke werk maken we 
voortdurende veranderingen mee. Een veelheid aan organisaties wordt opgericht, 
gaat ten onder, verenigt zich of wordt zelfs opgebroken door het bezettingsregime. 
Het is dus erg moeilijk om een vooruitblik te geven op de verdere ontwikkeling. 
Voor elke revolutionaire beweging zijn er drie stadia van ontwikkeling: 
  
De beweging is buitengewoon zwak en spreekt alleen een kleine kring van reeds 
overtuigde aanhangers aan. - Op dit moment ziet de Staatsveiligheid slechts twee 
redenen tot bezorgdheid: 
    
Het radicalisme van de strijders en de explosieve kracht van het 
nationaalsocialistische idee, dat nog steeds diep verankerd zit in het 
onderbewustzijn van het Duitse volk. 
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De beweging is een krachtige, goed geleide kaderorganisatie geworden. Ze heeft 
begrepen hoe ze de aandacht van het publiek op zich moet vestigen. Joodse en 
buitenlandse kringen beginnen een gevaar te zien en dringen er bij de Duitse 
staatsveiligheidsautoriteiten op aan om op te treden. - In deze situatie schuilt het 
grootste gevaar. De beweging is nog geen machtsfactor, maar wordt al wel gezien 
als een mogelijke bedreiging voor de orde van het regime. In dit stadium nemen de 
pesterijen, verboden en arrestaties toe. Nu de staatsveiligheid toeslaat, laten de 
democraten hun spierballen zien. Geen enkele organisatie in het nationale kamp is 
er tot nu toe in geslaagd om voorbij dit stadium van ontwikkeling te komen, zelfs 
niet de SRP of de NPD, die beide dicht bij dit doel zijn gekomen. 
  
De beweging is een massale organisatie geworden. Ze is vertegenwoordigd in de 
parlementen en heeft een niet onaanzienlijk deel van de publieke opinie achter 
zich. - In deze situatie verandert de strijdwijze van het systeem plotseling. Een 
verbod is nauwelijks meer te verwachten, want zo'n maatregel zou kunnen leiden 
tot een explosie, tot een opstand. De staatsmacht zal nu proberen de beweging te 
integreren, op te nemen in de burgerlijke staat, kortom haar revolutionaire 
dynamiek weg te nemen:  
  
Het doel zal zijn om een revolutionaire beweging ondergeschikt te maken aan de 
reactie, of er tenminste invloed op te krijgen. Een vastberaden leiderschap dat 
lessen heeft getrokken uit het verleden zal erin slagen deze poging te doen 
mislukken, de revolutionaire geest te bewaren en het historische moment waarop 
een machtsgreep mogelijk wordt niet te missen. 
    
Het Aktionsfront der National-Sozialisten had in slechts acht maanden de tweede 
fase van ontwikkeling bereikt. Dit werd gedemonstreerd op 22 juli 1978 in 
Lentföhrden, 40 km van Hamburg:  
    
Voor deze dag had ik nationaalsocialisten uit heel West-Duitsland uitgenodigd 
voor een centrale bijeenkomst van de ANS in de Tannenhof, een restaurant in 
Lentföhrden. Meer dan honderd kameraden gaven gehoor aan onze oproep en 
kwamen naar de eerste grote Hitlerherdenkingsbijeenkomst na de oorlog. Het was 
de grootste bijeenkomst in zijn soort in de naoorlogse geschiedenis. Tijdens het 
evenement zou een gedenkplaat voor Adolf Hitler worden onthuld.  
    
Maar het liep anders. Hoewel de aankomst van de deelnemers aan de rally bijna 
samenzweerderig werd uitgevoerd, een moeilijke taak voor elke organisatie van 
deze omvang, kwam de politie achter de locatie. Ondanks het feit dat deze 
herdenkingsbijeenkomst alleen in Hamburg verboden was, maar niet in Sleeswijk-
Holstein, en ondanks het feit dat ik er een protestmanifestatie tegen het 
evenementenverbod van had gemaakt, besloten de veiligheidsautoriteiten in te 
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grijpen. Maar de politie kreeg bloedneuzen. Na een ruim 40 minuten durend 
gevecht in de hal vielen er bij de ANS-stormtroepen, die voor het eerst werden 
ingezet als je de zuiveringen tegen bolsjewisten en antifascisten buiten 
beschouwing laat, geen gewonden, maar de politie meldde 12 gewonden. De slag 
om Tannenhof, hoewel de politie uiteindelijk zegevierde, was een overwinning 
voor het Actiefront en een persoonlijke triomf voor mij, omdat ik mijn belofte aan 
mijn jonge kameraden bij de oprichting van de organisatie had gehouden: 
"Duitsland zal over ons spreken. 
    
Het juridisch-politieke werk van de nationale en socialistische strijdbonden, 
binnen het kader van de algemene strategie, heeft uiteindelijk een dubbel doel: 
  
De jeugd voorbereiden op en winnen voor een komende nationaalsocialistische 
beweging. 
  
Een massabeweging opbouwen om het heersende bezettingsregime omver te 
werpen. 
    
Het lijdt geen twijfel dat de SNE en haar broederorganisaties de eerste taak net zo 
voorbeeldig hebben vervuld als de eerder genoemde taken. Maar het valt te 
betwijfelen of we erin zullen slagen een massabeweging te creëren met 
geüniformeerde marsen, Hitlerbijeenkomsten en de kwestie van het naziverbod. In 
mijn ogen is er een tegenstelling tussen de methoden die gebruikt moeten worden 
om de twee doelen te bereiken. 
    
De eerste stap - het rekruteren van jongeren, het winnen van de oude strijders, het 
naziverbod, het nationaalsocialisme enz. - vereiste een aanpak die de SNE 
consequent volhield tegen alle terreur. 
    
Nu moet er een andere tactiek worden gevolgd, maar zonder de oude vormen 
volledig op te geven. Net zoals het de taak van de Freizeitverein Hansa was om 
een harde kern te vormen voor de geplande latere verschijning van een legale 
partij die het schrikbeeld van een herlevend "neonazisme" zou oproepen bij de 
Staatsveiligheid en de pers, zo zullen later de kaders van de SNE het geraamte en 
de leiding vormen voor een komende massaorganisatie die de taak zal hebben om 
van onze beweging een politieke macht in dit land te maken. 
    
Zo'n toekomstige massabeweging moet uitgaan van een basisgegeven:     
De mensen zijn niet geïnteresseerd in politiek en al helemaal niet in 
wereldbeelden! Daar moeten we ons werk op richten. De brede massa is alleen 
geïnteresseerd in haar directe levensomstandigheden. Een massabeweging gericht 
tegen dit systeem moet daarom de volgende kenmerken hebben: 
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De beweging moet een protestbeweging zijn die gedragen wordt door een golf van 
algemene ontevredenheid. 
  
De beweging moet zich richten op een concrete grief die voor iedereen een 
twistpunt is, of in ieder geval voor heel veel mensen, een persoonlijk ervaren 
probleem, en beweren een eenvoudige oplossing te kunnen bieden die iedereen 
kan begrijpen. 
  
Propaganda moet zich zo bezighouden met dit ene probleem dat andere of eerdere 
activiteiten van de leiders er als het ware naast lopen, zonder te worden opgelegd 
aan de volgelingen en leden. 
  
Het leiderschap van deze massaorganisatie moet stevig in handen blijven van haar 
kaders. 
  
Wanneer een eerste doorbraak is bereikt, moet de propagandistische link worden 
gelegd tussen de proteststemming en het concrete probleem, met het wereldbeeld 
erachter, maar niet met een moker langs de lijnen van de bolsjewistische politieke 
rruka! Maar het leiderschap moet duidelijk maken dat het behaalde succes alleen 
mogelijk was op de stevige basis van dit idee en dat er op voortgebouwd kan 
worden. En het moet nu genadeloos iedereen die zich daartegen verzet uit de 
gelederen van de beweging verwijderen. Dat zullen er niet veel zijn, want een 
succesvolle beweging verlaat je niet. De succesvolle heeft gelijk. Natuurlijk kan 
deze tactiek zo vaak herhaald worden als men wil, zolang de kaders maar 
betrouwbaar en goed getraind zijn. In het geval van een herhaling is het raadzaam 
om alleen van leider te veranderen en misschien ook van onderwerp. 

  
Tot zover het legale politieke werk. Vandaag kunnen we met vreugde vaststellen 
dat er twintig jaar na het verbod van de SRP opnieuw een revolutionaire beweging 
is die een jeugd aan haar zijde heeft die de kaders vormt voor de revolutie van 
rechts. Dit was alleen mogelijk dankzij de loyaliteit van de oudere kameraden die 
het vuur verzorgden en de vlag niet lieten zinken. Het is aan hen te danken dat de 
Duitse vrijheidsbeweging niet dood is en dat er een verbond tussen de generaties is 
ontstaan. Als vertegenwoordigers van al deze oude strijders, wier eer trouw 
betekent, wil ik drie persoonlijkheden noemen die ooit rolmodellen kunnen zijn 
voor ons, jonge revolutionairen: 
  
Kameraad Erwin Schönborn, voormalig RAD-leider en tegenwoordig voorzitter 
van de Kampfbund Deutscher Soldaten (KDS), die sinds het einde van de oorlog 
met onvermoeibare ijver en toewijding heeft gestreden voor de eer van de Duitse 
soldaat en de historische waarheid over de vergassingshoax, heeft altijd bijzonder 
veel begrip getoond voor de jonge generatie en heeft vooral het werk van het 
Aktionsfront Nationaler Sozialisten zeer gesteund. De alliantie tussen KDS en 
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ANS is altijd een voorbeeld geweest van de alliantie tussen grootvaders en 
kleinkinderen die we nodig hebben om Duitsland te bevrijden. 
  
Kameraad Thies Christophersen, voorzitter van het Burger- en Boereninitiatief 
en, als politieke erfgenaam en uitvoerder van het testament van de grote 
boerenleider Claus Heim, benoemd tot woordvoerder van de Duitse boeren, heeft 
met zijn boek "De leugen van Auschwitz" de propagandaleugens van de 
overwinnaars de doodsteek gegeven. Uit eigen ervaring beschrijft hij in 
eenvoudige woorden de omstandigheden in het concentratiekamp Auschwitz zoals 
ze werkelijk waren. Met dit kleine boek heeft hij meer bereikt dan de vele dikke 
boeken die door nationale uitgevers zijn gepubliceerd:  
    
Het heeft veel mensen in binnen- en buitenland aan het denken gezet, mensen die 
vandaag de dag aan zichzelf toegeven dat ze zijn voorgelogen en bedrogen. Maar 
wij jongeren van nu kunnen trots verwijzen naar de prestaties van de vaders die 
geen criminelen waren. 
  
Kameraad Manfred Röder, voorzitter van het Duitse burgerinitiatief en spreker 
van de Duitse Rijksdag, heeft enerzijds met voorbeeldige moed en inzet vroege 
nationaalsocialisten en patriotten de straat op geleid - uit de vertrouwde kringen en 
saaie achterkamertjes. Anderzijds heeft hij ons de weg gewezen van de moedige 
bekentenis en het juiste gebruik van de massamedia. Hij werd in ballingschap 
gedwongen door een staat waar iedereen zijn mening mag zeggen - behalve Duitse 
patriotten. 

  
U hebt uitstekende diensten bewezen voor de bevrijding van Duitsland! 
 
 

DE ONDERGRONDSE STRIJD 
  
De geschiedenis van de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij eindigt niet 
met haar ontbinding, die werd afgedwongen door de overwinnaars in 1945. Tot 
1946 vochten geïsoleerde Weerwolfgroepen, meestal voortkomend uit de HJ, 
tegen de bezettingsmachten. In ballingschap, voornamelijk in Zuid-Amerika, 
reorganiseerden Hitlers volgelingen zichzelf en vormden geheime organisaties 
(bijv. de legendarische "Organisatie van voormalige SS-leden", de ODESSA). 
    
In 1948 werden geheime ondergrondse organisaties opgespoord in het 
Sudetenland en Ostmark; de groep in Oostenrijk had zeer succesvol gewerkt. 
Onder de teruggekeerden werden oude partijkameraden uitgekozen, beëdigd met 
"Mein Kampf" en vervolgens naar de democratische partijen gestuurd, waar 
sommigen van hen hoge posities bekleedden. Al deze groepen leefden in de hoop 
op een oorlog tussen de overwinnaars, waarin ze weer gebruikt zouden worden als 
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bolwerk tegen het bolsjewisme en het Derde Rijk weer zou kunnen herrijzen. De 
Koude Oorlog en de atoombalans deden deze hoop vervliegen en daarmee vielen 
ook de eerste ondergrondse nazi-organisaties uiteen, waarover we nauwelijks meer 
details weten. 
    
1949 betekende een nieuw begin. Vanaf nu ging het niet meer om het herstel van 
het Derde Rijk, maar om de wederopbouw van een Vierde Rijk. De SRP ontstond, 
nam een grote vlucht en werd verboden. Zelfs toen al pleitten vooruitziende SRP-
militanten voor de oprichting van een ondergrondse organisatie en in de jaren 
1950 werden inderdaad twee van dergelijke groepen opgericht:  
    
Sommigen probeerden de Socialistische Reichspartij ondergronds bij elkaar te 
houden - deze pogingen mislukten zes maanden later. De anderen besloten te 
proberen het systeem te infiltreren. De voormalige staatssecretaris in het 
Reichspropagandaministerie, Dr. Naumann, die in die tijd alom werd erkend door 
nationaalsocialisten, was verantwoordelijk voor deze poging. Van Dr. Naumann 
gingen de draden via Goebbels' adjudant von Oven naar de nazi-leiders in Zuid-
Amerikaanse ballingschap. Deze zogenaamde "Gauleiter Kreis" - later zo 
genoemd door de pers omdat er een groot aantal overlevende voormalige 
Gauleiters bij betrokken waren - werd de best georganiseerde en aanvankelijk ook 
de meest succesvolle nazi-verzetsorganisatie. 
    
Nationaalsocialisten infiltreerden in alle democratische partijen, de vakbonden en 
het staatsapparaat. De belangrijkste aanval was echter op de FDP, die op dat 
moment nog nationalistische neigingen had, en hier behaalden ze hun grootste 
successen:  
    
Nationaalsocialisten kwamen in de Bondsdag via FDP-statenlijsten - de laatste van 
hen was lid van de Bondsdag tot zijn dood in het midden van de jaren 1960. Op 
14.01.53 kondigden de Britse Hoge Commissaris in Bonn en het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken in Londen in een officiële mededeling aan dat een hele groep 
voormalige leidende nationaalsocialisten die van plan waren om op een bepaald 
moment de macht in West-Duitsland over te nemen, in hechtenis zaten. Onder hen 
was Dr. Werner Naumann, voormalig Staatssecretaris in het Ministerie van 
Goebbels, die in Hitler's testament was benoemd tot Minister van Propaganda. De 
anderen waren voormalige Gauleiters, hogere partijfunctionarissen en ook enkele 
voormalige HJ leiders.  
    
De arrestaties waren vooral in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen voorafgegaan 
door buitengewoon succesvol werk van de Gauleiterkreis. In de FDP daar had zich 
een aantal voormalige NSDAP-functionarissen verzameld dat het normale ver 
overtrof. Het hoofd van de Gauleiterkreis in NRW, het voormalige lid van de 
jeugdleiding van het Reich, Wilke, had het geschopt tot FDP-fractievoorzitter en 



7 

in 1953 zaten er 15 leden van NSDAP-prominentie in de leiding van de 
Noordrijn-Westfaalse FDP, waaronder zeven SS'ers en vier HJ-leiders. 
    
In Nedersaksen werd ontdekt dat een FDP-minister van Onderwijs onder een 
valse naam deel uitmaakte van het kabinet en dat hij lid was van de Naumann-
organisatie. Ondanks de ontmaskering van de Gauleiter-kring in 1953 was 
deze poging niet tevergeefs: 
    
Een aantal kameraden ontsnapte aan ontdekking en nationaalsocialisten 
bekleden nog steeds enkele belangrijke posities in partijen en het 
staatsapparaat. Sommige, anders onbegrijpelijke, hulp aan de ondergrondse 
beweging van vandaag zou ondenkbaar zijn zonder de activiteiten van toen. 
Maar ook hier vindt geleidelijk een generatiewisseling plaats, waardoor het de 
plicht van de NSDAP/AO wordt om nu zelf "slapers" te gebruiken - dat wil 
zeggen onbekende kameraden die zich in partijen en het staatsapparaat moeten 
opwerken en die te zijner tijd gewekt zullen worden, dat wil zeggen gebruikt 
voor de nationaalsocialistische revolutie. 



8 

 


